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Heer Jezus, 

aan uw apostelen hebt Gij gezegd:  

‘Mijn vrede geef Ik u’.  

Open ons hart voor uw aanwezigheid  

die vrede brengt te midden van haat en angst. 

Laat ons de ogen niet sluiten voor onze zusters en broeders  

die gebukt gaan onder oorlog en geweld, 

in het bijzonder in Congo en Zuid-Soedan.   

Doe de regeringen bedacht zijn op het welzijn van hun volk  

en beziel allen die ijveren voor vrede. 

We bidden U dat het geweld zou ophouden  

en dat de rede zich kan doen verstaan;  

dat wrok voor vergeving mag wijken 

en dat vergiffenis het wint van haat.  

Heer Jezus, schenk ons uw vrede! 

Amen. 


